
Ruby Knipscheer, pas afgestudeerd filosoof en vrijwilliger bij onze Erasmus 
Experience, vertelt in deze blog over haar onderzoek over Erasmus. 

Mijn naam is Ruby Knipscheer en ik ben nu al ruim twee jaar vrijwilliger bij de 
Erasmus Experience in de bibliotheek van Rotterdam. Ik ben ontzettend trots op 
mijn stadgenoot Erasmus en ik hoop op veel mensen mijn enthousiasme over te 
kunnen dragen. Erasmus wilde dat iedereen voor zichzelf ging nadenken en zijn 
eigen mening zou vormen. Ook hoopte hij dat iedereen probeerde een zo goed 
mogelijk mens te zijn. Dit zijn waarden waar we nog steeds veel van kunnen 
leren. Vandaar dat ik met trots over Erasmus vertel; en vandaar dat ik besloot 
mijn masterscriptie voor mijn studie filosofie te wijden aan Erasmus.

Aangezien onderwijs een grote passie van mij is, koos ik de Opvoeding van een 
Christenvorst als hoofdwerk van Erasmus voor mijn onderzoek. Hierin beschrijft 
hij de ideale vorst. De ideale vorst zou een goed mens moeten zijn, die altijd het 
belang van het volk voor ogen heeft. Daarom zou een vorst zich afzijdig moeten 
houden van oorlogen en geweld. Deze zouden slechts het volk en land 
verwoesten. Dit deed mij denken aan De vorst, geschreven door Erasmus’ 
tijdgenoot Machiavelli. In dit boek wordt beschreven dat de ideale vorst angst 
moet inboezemen via oorlogvoering om de macht te kunnen behouden en het 
volk te kunnen beschermen tegen vijanden. Machiavelli bepleit dus het 

Erasmus en Machiavelli: tegenpolen?


