
Merel is fan van Young Adult-boeken. Om de gevoelens van onzekerheid te 
herkennen hoef je volgens haar geen dertien te zijn. Sterker nog, door de 
luchtigere toon maken ze volwassenen onderwerpen volgens haar toegankelijker.

Bij goede Young Adult-boeken heb je als lezer het gevoel: ‘dit gaat over mij’ of: 
‘ik ben niet de enige’. Er verschijnen nu veel meer Young Adult-boeken dan in de 
tijd dat ik zelf een ‘young adult’ was. Maar ik herinner me dat ik bijvoorbeeld Ted 
van Lieshouts ‘Gebroeders’ las, over een jongen die erachter komt dat hij op 
jongens valt. Het gevoel van herkenning hoeft niet letterlijk te zijn, maar je kunt 
je identificeren met de hoofdpersoon en de dingen waar hij of zij mee worstelt.

�O�o�k� �a�l�s� �d�e�r�t�i�g�j�a�r�i�g�e

Een goed Young Adult-boek kun je bovendien ook als dertigjarige lezen. Tuurlijk, 
de hoofdpersonen zijn jongeren, maar een goed verhaal wordt ook voor 
volwassen lezers geen moment kinderachtig. De scheidslijn tussen Young Adult-
boeken en ‘gewone’ literatuur is soms dun. Ik lees beide graag, maar literatuur is 
vaak poëtischer, meer gericht op de taal zelf, en de dialogen zijn ingewikkelder. 
Het is soms toch een beetje elitair geneuzel, vind ik. Young Adult is 

Merel: ik bieb tot in 't oneindige #jouwverhaal


