In onze serie 'De Boekenkast Van...' geven Rotterdammers vijf mooie,
verrijkende, ontroerende en handige culturele tips. Stadsarcheoloog Arnold
Carmiggelt bijt het spits af.

'Vanaf het moment dat ik kon lezen, heb ik mij met boeken omringd. Als kind
bracht ik uren in de Openbare Bibliotheek door van Zwolle, de stad waar ik
opgroeide. Ik was gefascineerd door de veelheid van onderwerpen waarover is
geschreven en werd mij ervan bewust dat je kennis echt nodig hebt om ergens
iets zinnigs over te kunnen zeggen. De bibliotheek gaf mij de illusie dat ik over al
die kennis kon beschikken. Ik vond het een intellectuele snoepwinkel en
goudmijn ineen, waarin ik telkens weer nieuwe lekkernijen en schatten ontdekte.

De Bibliotheek Rotterdam heeft mij gevraagd om een paar leestips te geven over
de (Rotterdamse) archeologie. Ik begin met een goede inleiding over de
Nederlandse archeologie:

®* Onder onze voeten. De archeologie van Nederland
Van Evert van Ginkel en Leo Verhart. Twee collega-s van mij die met veel
liefde schrijven over de talrijke, fascinerende onderwerpen uit mijn vak.
Prachtig geillustreerd ook!

* Ontdekt! Vijftig jaar archeologie in Rotterdam en omgeving



